De Rat

Mijn opa en oma wonen op Zuid-Haffel. Vroeger woonde de familie Vendel tegenover
hun. Ze hadden een boerderij en verkochten groenten aan huis. Op een boerderij zijn
altijd muizen en ratten.

Mijn oma is een poetserige vrouw en was druk met afstoffen. Terwijl ze haar stofdoek
uitklopte bij de voordeur, keek ze naar beneden en zag een grote rat zitten op de
stoep. Oma gilde er over en rende naar opa toe. ‘Jan, Jan, er ligt een rat op de
stoep.” Opa reageerde als altijd. ‘Ik ga er zo wel even naar kijken.’

Er ging een tijdje overheen en oma ging alvast met haar kinderen aan tafel om te
eten. Op een gegeven moment werd er op het raam geklopt. Daar stond opa met de
rat aan de hooivork. Hij vroeg: ‘Is dit hem?’

Het gegil was niet van de lucht en opa had lol...
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