
Wullem van der Vis 
 
 
Wullem van der Vis, beter bekend als Weutje, wos ’n Ostrender vissemon. En dot in 
de ouwe tied fon zeilskèèpies. Von Botters en Aken. Wullem wos, n grote grovve 
kerel. Allien ol an zien klompen kon je sien dot hee skipper wos; je kon er wel mee 
bòòtje fare. Wullem hod ’n plagerige inslag. So hod hee de geweunte om bee Lange 
Pleis so now en don ’n pruumpie op de raampost te lègge. Pleis nagal driftig fon 
aard, hod hier gauw genog fon. Hee ging geregeld achter ut gerdien op de uutkiek 
staan, tot hee op een keer Wullem betrapte. Hee naar bute en hee gaf Wullem zo’n 
hengst veur sien kop, dot die sien plagerijtje metien afleerd hod. 
’n Are keer hod Wullem meer succes. Dat wos toen op Neuwe Skil ’n boerderij in 
lichterlaaie stond. ’n Groot vuur en dikke rookwolke ware ol fan veert te sien! Zelfs de 
burgemeester  kwom mit ’n taxi naar Neuwe Skil. Ook Wullem  van der Vis wos 
paraat. Toen de burgemeester uutstapte en niet goed wist weer hee heen most, hod 
Wullem zich verdekt opsteld en riep : Hierheen burgemeester! Hierheen 
burgemeester! Hier sta je goed! De burgemeeste die so goed as niks kon sien fon de 
dikke rookwolke, besloot maar op de stem of te gaan. Voetje voor voetje, tot - plons! 
Dèèr lag de burgemeester in ’t iertgot! Toen ze hem eruut trokke, zee Wullem nag; 
wot doe je now, burgemeester! Ik zee toch dot je bee mee most komme! De 
burgemeester zee niet veul meer. Hee wos hillegaar biewertje! Hee stapte met sien 
smerige klere in de taxi, ging op een dubbel gevouwe peerdeklèèd zitte en liet zich 
zo gauw meugelijk naar De Burreg reeje! Arreme, arreme burgemeester! Hij most 14 
dage sien gezag dele mit ’n smerige lucht om hem heen van stront en zeik. Die 
Wullem toch! 
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