
Haast 
 
 
M’n vader, Piet Daalder, moest een keer met een paard naar de overkant. Op de 
bewuste ochtend moest hij met de eerste boot weg. Hij had zich verslapen en alles 
moest op een holletje. De trailer werd achter de auto gehangen, het paard werd uit 
de stal gehaald en in de trailer geladen. In de tussentijd was m'n moeder ook uit bed 
gekomen en zat in haar badjas in de kamer. Opeens ziet ze m'n vader voorbij het 
kamerraam rijden met de trailer achter de auto maar met de grote klep open (slepend 
over de grond). Hij zou zo de Postweg oprijden. M'n moeder wist niet hoe snel ze 
naar buiten moest rennen en roepen dat hij moest stoppen. Gelukkig was ze net op 
tijd voordat hij de weg opreed. Ze zei: "De klep staat nog open!" Het enige wat m'n 
vader zei: "Dat heb je als je haast hebt." Hij deed de klep dicht en is naar de boot 
gereden. 
Die uitspraak van m'n vader hebben we op een tegeltje laten zetten: “Dat heb je als 
je haast hebt.” 
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